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Geachte leden,

In de bijlage de brief die gestuurd is aan gedeputeerde Mevrouw Yvonne Turenhout.

Hierbij stuur ik die zelfde brief ook aan de overige gedeputeerden en de statenleden van de 
provincie Drenthe. Betreffende de zorgen m.b.t. tot de Hondsrug visie en de agrarische sector. En 
de wijze van communiceren vanuit de overheid.

Onderstaande tekst is de tekst uit de mail aan Gedeputeerde Turenhout:

Goedemiddag Yvonne,

Ik heb heel lang zitten dubben over het hoe wat en waarom. Ik heb getracht één en ander uiteen 
te zetten in de brief die ik als bijlage heb toegevoegd.
Ik heb hem persoonlijk aan jou geschreven omdat ik dat wel zo netjes vindt. Maar het is niet als 
persoonlijke aanval bedoelt. In tegendeel zelfs. Voel je vrij om de brief te delen met een ieder 
waarvan jij denkt dat die dit ook moet weten betreffende de Hondsrug visie of daar buiten.

Met vriendelijke groet,

Jan Uineken

Melkveebedrijf Uineken


Dag Yvonne,



Na gisteravond de bijeenkomst in Schoonoord bijgewoond te hebben zou ik ook graag de volgende bijeenkomst bijwonen. Vandaar deze mail.



Verder rest mij na de zoveelste slapeloze nacht nog wel te benoemen dat de afstand tussen de agrarische sector en het ambtelijk apparaat met de dag groter begint te worden, en dat is ook in Drenthe absoluut het geval. Ik spreek enorm veel collega’s en medewerkers in onze sector.  En het enige wat ik merk aan verandering in de sector is de wanhoop en de verharding van de mensen. Waar er in het verleden nog een verschil was in actievoerende boeren en de afwachtende op goed vertrouwen boer, ken ik geen afwachtende boeren meer. Wanhoop, boosheid en machteloosheid zijn aan de orde van de dag. De agrarische sector staat letterlijk en figuurlijk op ontploffen. Afgelopen woensdag en gisteravond helpen hier absoluut niet bij, in tegendeel zelfs. Hoe goed de bedoelingen ook geweest mogen zijn. De frustraties zitten bij iedereen torenhoog. 

Ik val je er absoluut niet persoonlijk op aan, begrijp me daarin niet verkeerd. Maar ik en vele anderen willen eenieder die op welke wijze dan ook maar iets te maken heeft met beleidsvorming, visie of advisering, enz. enz. het echt op het hart drukken dat dit niet goed gaat komen. Ik vrees dat als er niet heel erg snel iets gaat veranderen, dit enorm gaat escaleren. 

Ik wil je bedanken dat je de moed neemt om in dit vraagstuk een leidende rol op je te nemen. Maar wel met het verzoek om volledige transparantie en openheid te geven in het gehele proces van hersenspinsel tot uitvoering. En met de daarbij behorende geraadpleegde bronnen en/of onderzoeken en/of beleidskader(s). 

Wij zijn als sector al zo vaak buiten spel gezet. Terwijl juist daar ook het vakmanschap, de kennis en de expertise ligt. Maar in die sector ligt ook het eigendom van de gronden, met de daarbij behorende rechten en plichten. En elke agrariër zal te allen tijde zijn of haar gronden en bijbehorende flora en fauna plichtsgetrouw onderhouden. Grond is het meest kostbare en in vele gevallen ook het onderpand van wat de boer bezit. En het is de basis voor zijn of haar bedrijf, leven, passie, en absoluut niet te vergeten de voedselzekerheid. En dat laatste is een zeer ondergewaardeerd vraagstuk wat helemaal nu ten tijde van de oorlog in de Oekraïne maar ook in andere delen van de wereld compleet aan voorbij gegaan wordt. Maar wat zegt mij het eigendomsrecht nog wanneer er op deze wijze met de agrarische sector wordt omgegaan? Een recht wat ons bij elke bespreking, elke visie, elke bijeenkomst en elk politiek debat zowel op gemeentelijk, provinciaal, landelijk als Europees niveau keihard wordt afgenomen of beperkt. 

En ik ben een grote stoere kerel zegt men dan, maar het doet ontzettend veel pijn om dag in dag uit te zien, te horen en te lezen hoe wij als wisselgeld en sluitstuk gebruikt worden vandaag den dag. 



Met vriendelijke groet,



Jan Uineken.



Dag Yvonne, 

Na gisteravond de bijeenkomst in Schoonoord bijgewoond te hebben zou ik ook graag de volgende 
bijeenkomst bijwonen. Vandaar deze mail. 

Verder rest mij na de zoveelste slapeloze nacht nog wel te benoemen dat de afstand tussen de 
agrarische sector en het ambtelijk apparaat met de dag groter begint te worden, en dat is ook in 
Drenthe absoluut het geval. Ik spreek enorm veel collega’s en medewerkers in onze sector.  En het 
enige wat ik merk aan verandering in de sector is de wanhoop en de verharding van de mensen. Waar 
er in het verleden nog een verschil was in ac�evoerende boeren en de afwachtende op goed 
vertrouwen boer, ken ik geen afwachtende boeren meer. Wanhoop, boosheid en machteloosheid zijn 
aan de orde van de dag. De agrarische sector staat leterlijk en figuurlijk op ontploffen. Afgelopen 
woensdag en gisteravond helpen hier absoluut niet bij, in tegendeel zelfs. Hoe goed de bedoelingen 
ook geweest mogen zijn. De frustra�es ziten bij iedereen torenhoog.  

Ik val je er absoluut niet persoonlijk op aan, begrijp me daarin niet verkeerd. Maar ik en vele anderen 
willen eenieder die op welke wijze dan ook maar iets te maken hee� met beleidsvorming, visie of 
advisering, enz. enz. het echt op het hart drukken dat dit niet goed gaat komen. Ik vrees dat als er 
niet heel erg snel iets gaat veranderen, dit enorm gaat escaleren.  

Ik wil je bedanken dat je de moed neemt om in dit vraagstuk een leidende rol op je te nemen. Maar 
wel met het verzoek om volledige transparan�e en openheid te geven in het gehele proces van 
hersenspinsel tot uitvoering. En met de daarbij behorende geraadpleegde bronnen en/of 
onderzoeken en/of beleidskader(s).  

Wij zijn als sector al zo vaak buiten spel gezet. Terwijl juist daar ook het vakmanschap, de kennis en 
de exper�se ligt. Maar in die sector ligt ook het eigendom van de gronden, met de daarbij behorende 
rechten en plichten. En elke agrariër zal te allen �jde zijn of haar gronden en bijbehorende flora en 
fauna plichtsgetrouw onderhouden. Grond is het meest kostbare en in vele gevallen ook het 
onderpand van wat de boer bezit. En het is de basis voor zijn of haar bedrijf, leven, passie, en 
absoluut niet te vergeten de voedselzekerheid. En dat laatste is een zeer ondergewaardeerd 
vraagstuk wat helemaal nu ten �jde van de oorlog in de Oekraïne maar ook in andere delen van de 
wereld compleet aan voorbij gegaan wordt. Maar wat zegt mij het eigendomsrecht nog wanneer er 
op deze wijze met de agrarische sector wordt omgegaan? Een recht wat ons bij elke bespreking, elke 
visie, elke bijeenkomst en elk poli�ek debat zowel op gemeentelijk, provinciaal, landelijk als Europees 
niveau keihard wordt afgenomen of beperkt.  

En ik ben een grote stoere kerel zegt men dan, maar het doet ontzetend veel pijn om dag in dag uit 
te zien, te horen en te lezen hoe wij als wisselgeld en sluitstuk gebruikt worden vandaag den dag.  

Met vriendelijke groet, 

Jan Uineken. 


