Van: J. Koppelaar
Verzonden: Wednesday, August 24, 2022 5:40:01 PM
Onderwerp: wolf in Drenthe

Eemster 24-08-2022
Geachte dames en heren,
Bij deze wil ik graag mijn grote zorgen, verdriet, woede/ frustratie en machteloosheid gevoelens
omtrent de aanwezigheid van de wolf/wolven met U delen.

Mijn naam is Jacqueline Koppelaar en heb samen met mijn partner Albert- Jan een boerderij in

Eemster bij Dwingeloo. Wij bezitten ongeveer 25 zoogkoeien ( mooie kleuren) met kalfjes en

ongeveer 60 bonte fok schapen. Wij voeren ons bedrijf met een grote passie en liefde voor de
dieren. Als hier dieren weg moeten proberen we ze voor “het leven” te verkopen aan liefhebbers.
Degenen die wel voor de slacht weggaan, gaan in het vertrouwen dat dit in 1 keer goed gebeurd.
Ons bedrijf is qua inkomsten meer hobby matig dan dat het in al onze levensbehoeften kan/ moet

voorzien.

Al geruime tijd horen/ lezen we veel verontrustende berichten over de terugkeer van de wolf in
Nederland en ook in Drenthe. De vele aanvallen die plaats vinden bij schapen, paarden, veulens,
koeien en kalfjes. De grootste nachtmerrie van iedere dierenhouder. Albert-Jan gaat iedere ochtend
als eerste bij de dieren kijken. Dit omdat ik het al niet meer aandurf, bang voor wat je aan kunt
treffen. Na diverse aanvallen veel met dodelijke afloop op schapen, Shetland pony veulen en kalfjes
bij ons in de buurt, waren wij 3 augustus aan de beurt. Wij hadden onze schapen aan de overkant van
de straat lopen. Hierbij liepen 5 lammetjes van 3 weken oud. Maandagochtend toen Albert-Jan ging
kijken misten er 3 van die lammetjes, geen sporen in het land, wel het beeld van gestreste schapen.
Bange vermoedens en je afvragen wat is er gebeurd. Dinsdagochtend was alles
okee. Woensdagochtend komt Albert-Jan en ziet gelijk blinde paniek bij de schapen. Ze liepen
allemaal in een kring bij elkaar en liepen steeds rondjes. Er was nog 1 lam weg en het vijfde lam liep
in het weiland ernaast ( was door de sloot meegetrokken dat weiland in). De moeder van dat lam lag
op de grond helemaal verstijfd en kon niet overeind komen. Ze had waarschijnlijk geprobeerd haar
lam te verdedigen ( gaat door je ziel) . Bleek dat ze allemaal bijtwonden in de hals had. Haar lam kon
Albert-Jan pakken en die bleek allemaal bijtwonden op zijn koppie en rug te hebben. Verderop in het
land lag er 1 schaap dood , helemaal aangevreten. 1 schaap liep rond ( arme dier) met een enorme
wond aan de bil en moest uit zijn lijden worden verlost door de dierenarts. Verder was er nog 1
schaap gewond aan de staart en 2 schapen met bijtwonden in het uier. Door behandeling hebben we
het lam, zijn moeder en de andere schapen ( zoals het nu lijkt) kunnen redden. Bij 12 erbij gehaald
voor DNA monsters. Schade dus; 4 lammeren weg, 2 dode schapen en gewonde dieren. Mogelijk
krijgen we de schade financieel vergoed maar wat heb je eraan. De emotionele schade/ verdriet wat
dit bij ons teweeg brengt is niet met geld “af te kopen”!!!! De aanblik van die gewonde, dode dieren,
de angst / paniek die je bij ze zag, je indenken hoe ze hebben moeten lijden zit zo op ons netvlies en
ons geheugen gebrand, dat raak je niet meer kwijt. Het gevoel van machteloosheid, angst zit zo diep,
s, nachts slecht slapen, elk ongewoon geluid zit je rechtop in bed. Het doet pijn het vreet aan ons en
levert heel veel stress op. De vrijdag na de aanval moest Albert-Jan met hartproblemen worden
opgenomen in het ziekenhuis. De arts vroeg of hij stress gehad had. Gelukkig kregen ze hem in de
loop van de avond weer op de rit en mocht hij mee naar huis. We hoorden later dat dit bij meer
mensen die hetzelfde hebben mee gemaakt gebeurd is. Ik denk dat iemand die dit nog nooit heeft
meegemaakt zich niet kan voorstellen wat dit met je doet.
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Tot nu toe hebben wij niet geinvesteerd in wolf werende omheining of maatregelen bij de schapen.
Ik zal uitleggen waarom niet.

Kost een vermogen, hebben geprobeerd een subsidie aanvraag in te dienen bij de provincie maar dat
is een doolhof wat zoveel tijd en nadenken kost ( moeilijk) dat we hadden van laat maar.

Zitten in een wolven app groep en horen en lezen aan alle kanten dat er geen wolf werende
ombheining bestaat. Netten of draden de wolf komt er gewoon in. Trekt zich nergens wat van aan.
Terwijl sommige “deskundigen” ( o0.a. Glen Lelieveld) durven te beweren dat schapen houders hun
dieren beter moeten beschermen. Dat alle aanvallen alleen maar waren bij onbeschermde dieren,

om ze te weren. Sonde dus van het geld en de tijd die je eraan kwijt bent.

Draden met flink stroom springt de wolf gewoon tussendoor of er onder door of er over heen.
Praktisch gezien : alle omheining mee laten verhuizen met de schapen verweiden is meer als een
dagtaak. Evenals ervoor zorgen dat je niet teveel stroomverlies hebt door gras wat er tegen aan
groeit, kost ontzettend veel tijd. Onze schapen worden elke 14 dagen verweid en lopen in veel
verschillende percelen.

Alles omheinen met netten weert naar horen zeggen de wolf ook niet. Bovendien als er een wolf in
de buurt is, raken de schapen in paniek, willen eruit en komen dan vast te zitten in de netten. Wat al
gebeurd is bij iemand is dat hierdoor een schaap geelectrocuteerd is of dood gaan door stress a.g.v.
dat ze iedere keer een stroomstoot krijgen.

Wat gebeurd er met het weinige wild dat nog over is als half Nederland met netten is afgezet. Die
lopen ook het risico om verstrikt te komen zitten in een net. Wij hadden vorig jaar een haas
vastzitten in een door ons geplaatst net. Dier was hierdoor gewond en had een gebroken poot. Is na
een telefoontje van onze buren die het gezien hadden opgehaald door een dierenambulance.
Andere fabels over maatregelen nemen is bullshit. Ezel bij de schapen onzin. Bovendien moet je daar
mee oppassen want een ezel erkent een groep waar hij in geplaatst wordt maar als er dan vervolgens
nieuwe dieren bij geplaatst worden of lammetjes geboren worden zal hij deze willen verjagen.
Bewakings honden bij de kudde is heel gevaarlijk. Als op ieder perceel waar schapen lopen honden
geplaatst worden , hoeveel honden krijg je dan in de natuur. Waar touristen en andere wandelaars
lopen. Mogelijk ook met honden bij zich. Dit zijn honden waar je qua omgang en opvoeding ECHT
verstand van moet hebben want dat zijn geen “ malse jongens” Bovendien zijn er veel geluiden van
mensen die ergens wonen waar honden s,nachts bij een kudde lopen dat ze horendol worden van
het gejank van die dieren.

Dieren/ schapen als het hoog zomer is s,nachts naar binnen doen is al snel te heet of je moet deuren
en alles open laten. Hierdoor geef je de wolf nog gelegenheid om binnen te komen. Dit is al gebeurd
bij iemand die ze binnen had .

Na dit hele verhaal is denk ik al een hoop duidelijk waar mijn verdriet, angst, stress, frustratie, gevoel
van machteloos zijn vandaan komt. Vrees voor nog meer onnoemlijk veel dierenleed. Een wolf ( vos
net zo) is gewoon een moordenaar, dood niet alleen om in zijn eigen levensbehoefte te voorzien.
Andere aspecten die ik nog niet genoemd heb en wat mij ook zorgen baart zijn de volgende:

De verkeersveiligheid; We lezen op de wolven alert app dat de laatste tijd het een paar keer per
week gebeurd dat vee in blinde paniek ( achterna gezeten?) uitbreekt en op de openbare weg
lopen. Je zal er maar net rijden, daar komen in het donker ongelukken van.

Stel dat het zou lukken om alle boerderij dieren te beschermen ( onmogelijk) door ze binnen te
houden en alle stallen pot dicht te doen, of in het ergste geval er geen dieren meer zijn, al het wild
op is , wat gebeurd er dan. De wolf moet dan nog wel eten. Wat pakt hij dan, dat laat zich raden.

Wij zagen hier overdag in de omgeving van ons huis elke dag reeen in de weilanden. Ze zijn allemaal
weg , laten zich uit angst niet meer zien of zijn allemaal al opgevreten. Terwijl dat gezicht zo prachtig
mooi is, grazende herten in de weilanden.



Heb angst voor overal lege weilanden omdat niemand zijn dieren nog buiten durft te laten of weg
doet omdat je die ellende iedere keer zat bent. Hoe saai wordt het landschap dan, als er nergens
meer dieren lopen.

Er zijn nu nog niet eens zoveel wolven ( en de schade is al enorm) maar die populatie zal heel snel
groeien. Met als gevolg nog heel veel meer aanvallen en leed.

Nog meer ziekenhuis opnames, psychische klachten en mogelijk sterfgevallen bij dieren eigenaren.
In een vol land als Nederland zijn de wolven van nu en de jongen die nu geboren worden zo dicht bij
steden, mensen, verkeer e.d. al totaal niet schuw meer. Het is normaal voor ze om in de nabijheid
van te verblijven. Kijk naar het feit dat vossen ( voorheen ook schuwe dieren) al in grote steden rond
lopen. Mijns inziens zijn dit net als de wolf dieren die daar niet gewenst en zelfs gevaarlijk zijn.

150 jaar geleden is de wolf niet voor niks uitgebannen in Nederland omdat het finaal uit de hand
liep qua aanvallen op dieren maar ook op mensen en kinderen. Nederland is in die 150 jaar alleen
maar drukker en voller geworden met daardoor ook veel minder wild en dus minder prooi voor de
wolven. Hierdoor is er nog minder plaats voor de wolf als toen.

Ben bang dat we er op kunnen wachten dat er ook huisdieren en weer mensen/ kinderen
aangevallen gaan worden.

Als laatste punt haal ik aan dat mijns inziens de wolf geen enkele toevoeging of verrijking oplevert
voor/aan de natuur. Tenminste niemand heeft mij dat nog uit kunnen leggen. Uit de monden van een
groepje pro wolf mensen komen andere geluiden. Helaas wordt hier naar geluisterd, deze mensen
zitten bij organisaties die heel veel macht en geld hebben en die precies weten welke wegen ze
moeten bewandelen om hun gelijk te halen. Ik snap werkelijk niet waarom, wat is dat ego trippen,

kanalen ook te bespelen. Deze brengen regelmatig dingen gekleurd ( pro wolf) naar buiten met alle
gevolgen van dien. Wij als individuele dieren bezitters kunnen hier nooit tegen op en moeten
ondertussen onze dieren daar aan op offeren.

Met het schrijven van deze brief heb ik iets uiting kunnen geven aan mijn gevoelens. Met de hoop
dat deze heel persoonlijke brief “onze bestuurders” een andere kant laat zien . Hopelijk zet het
mensen aan tot nadenken. Nemen bestuurders hun verantwoording om de dieren en mensen die in
dit land leven in een veilige omgeving (wat dit betreft) te kunnen laten leven. Mogelijk en

hopelijk wordt de provincie Drenthe voorloper en wil die zich hard maken om de wolf uit Nederland
te weren.

Er gebeuren nu al vreselijke dingen en dat moet niet erger worden.

Ben uiteraard bereid om mondeling nog dingen toe te lichten of in gesprek te gaan.

Vriendelijke groeten
Jacqueline Koppelaar
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